
PROTESTANTSE	  GEMEENTE	  SCHERMER
ZONDAG	  18	  OKTOBER	  2020

DOOP	  VAN
MARGARETHA	  ANTJE	  HELENA	  

LEEGWATER



voorganger:	  ds.	  Corrie	  van	  Duinen
ambtsdrager	  van	  dienst:	  Wil	  Vijfvinkel
muziek:	  Rob	  Stoop

muziek	  

welkom	  door	  de	  ambtsdrager	  van	  dienst	  

we	  gaan	  staan

Van	  cd:	  ‘Bergen	  kunnen	  het‘	  	  	  cd	  III-‐1	  nr	  10
tekst	  Karel	  Eykman,	  bij	  Psalm	  98,	  4-‐8

1. Bergen	  kunnen	  het
door	  het	  ruisen	  van	  duizend	  bomen	  in	  bossen:
roepen	  en	  zingen	  ter	  ere	  van	  de	  Heer.
Zij	  zijn	  de	  echo	  van	  Gods	  naam.

2. Zeeën	  kunnen	  het	  
door	  het	  bruisend	  geluid	  van	  golven	  in	  de	  branding:
juichen	  en	  swingen	  ter	  ere	  van	  de	  Heer.
Zij	  zijn	  de	  echo	  van	  Gods	  naam.

3. Mensen	  kunnen	  het
tot	  het	  uiterste	  eind	  van	  heel	  onze	  aarde:
dansen	  en	  springen	  ter	  ere	  van	  de	  Heer.
Wij	  zijn	  de	  echo	  van	  Gods	  naam,
de	  echo	  van	  Gods	  naam.

Groet:
vg:	   	   	   De	  Heer	  zij	  met	  U
allen:	   	   Ook	  met	  u	  zij	  de	  Heer	  

Bemoediging:
vg:	   	   	   Richten	  wij	  ons	  op	  de	  Bron	  van	  Leven:
allen:	   	   NAAR	  U,	  GOD,	  ZOEKEN	  WIJ
	   	   	   OP	  U	  IS	  ONS	  VERTROUWEN!

vg:	   	   	   Vragen	  wij	  samen	  om	  Gods	  nabijheid:
allen:	   	   GOD	  VAN	  LEVEN,
	   	   	   U	  DIE	  AANVANG	  BENT	  EN	  ADEM
vg:	   	   	   Wees	  als	  een	  licht	  in	  ons	  midden!
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allen:	   	   U	  DIE	  HET	  LICHT	  BENT	  IN	  ONZE	  OGEN
	   	   	   EN	  DE	  VREUGDE	  VAN	  ONS	  ZIJN,
vg:	   	   	   Hoor	  onze	  gebeden

allen:	   	   WORD	  HET	  WOORD	  IN	  ONZE	  MOND
	   	   	   EN	  HET	  LIED	  DAT	  ZINGT	  IN	  ONS	  HART
vg:	   	   	   Laat	  ons	  delen	  in	  uw	  trouw

allen:	   	   VOEG	  ONS	  SAMEN	  TOT	  UW	  HUIS,
	   	   	   GEEF	  UW	  LIEFDE	  ALLE	  RUIMTE,

vg:	   	   	   Wees	  als	  een	  licht	  met	  ons,	  waar	  wij	  ook	  zijn.
	   	   	   Want	  uw	  genade,	  is	  ons	  genoeg.
allen:	   	   AMEN

we	  gaan	  zitten
van	  geslacht	  op	  geslacht....
	   De	  liefde	  vergaat	  nimmer	  meer.
	   Van	  de	  verbondenheid	  met	  wie	  ons	  voorgingen
	   getuigt	  dit	  licht,	  dat	  nooit	  meer	  dooft,	  
	   omdat	  de	  liefde	  niet	  vergaat.

muziek	  

De	  dopeling	  wordt	  de	  kerk	  binnengedragen

DE	  DOOP

Doopouders	  vragen	  te	  gaan	  staan

De	  presentatie
vg.	  	   Ellen	  en	  Wouter,	  jullie	  zijn	  hier	  met	  jullie	  kinderen.	  
	   Willen	  jullie	  dat	  ook	  jullie	  dochter	  zal	  worden	  gedoopt?
ouders:	  Ja

	  vg.	   Door	  de	  doop	  wordt	  dit	  kind	  deel	  van	  de	  gemeente	  van	  Christus.	  
	   Met	  welke	  namen	  zal	  zij	  gekend	  zijn	  bij	  God	  en	  bij	  mensen?
ouders:	  Margaretha	  Antje	  Helena

Haar	  ouders	  stellen	  Grietje	  aan	  de	  gemeente	  voor.
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Doopbelofte
Wouter:	   Onze	  eigen	  doop	  voor	  ogen	  houdend
	   	   staan	  wij	  hier	  bij	  dit	  doopvont
	   	   om	  te	  doen	  zoals	  aan	  ons	  gedaan	  is.

Ellen:	   	   God	  heeft	  ons	  Grietje	  als	  zijn	  kind	  toevertrouwd,
	   	   in	  voor-‐	  en	  tegenspoed.

Wouter:	   Wij	  willen	  samen	  leven	  voor	  haar,
	   	   en	  haar	  laten	  opgroeien	  in	  de	  gemeente	  van	  Christus.

Ellen:	   	   Daarbij	  vragen	  wij	  de	  hulp	  van	  wie	  ons	  dierbaar	  zijn,
	   	   de	  hulp	  van	  u,	  de	  gemeenschap	  van	  Jezus	  Christus,
	   	   en	  de	  hulp	  van	  God.

vg.	   	   Beloven	  jullie	  Grietje	  de	  verhalen	  te	  vertellen	  en	  voor	  te	  
	   	   leven:	  de	  verhalen	  van	  hoop	  en	  licht,	  de	  verhalen	  van	  God	  
	   	   en	  mensen,	  het	  evangelie	  van	  Jezus	  Christus?	  
	   	   En	  willen	  jullie	  haar	  stimuleren	  om	  vanuit	  Zijn	  licht	  in	  de	  
	   	   wereld	  te	  staan?	  Wat	  is	  daarop	  jullie	  antwoord?
	   	   antwoord	  van	  Wouter	  en	  Ellen

doopwater	  wordt	  in	  het	  doopvont	  gegoten

Doop	  en	  handoplegging:

vg.	   	   Margaretha	  Antje	  Helena
	   	   ik	  doop	  je	  in	  de	  naam	  van	  de	  vader,
	   	   en	  van	  de	  zoon,	  en	  van	  de	  Heilige	  Geest.

	   	   ik	  zegen	  je	  ogen,
	   	   zodat	  je	  al	  het	  mooie	  om	  je	  heen	  ziet,
	   	   maar	  ook	  het	  verdriet	  en	  de	  pijn	  van	  anderen.

	   	   ik	  zegen	  je	  oren,
	   	   zodat	  je	  kunt	  luisteren,	  niet	  alleen	  naar	  de	  woorden	  zelf,
	   	   maar	  ook	  naar	  de	  betekenis	  en	  de	  gevoelens	  erachter.

	   	   ik	  zegen	  je	  mond,
	   	   zodat	  je	  jezelf	  kunt	  uitdrukken
	   	   en	  opdat	  je	  steeds	  met	  je	  lach	  anderen	  kunt	  verblijden.
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	   	   Ik	  zegen	  je	  handen,
	   	   zodat	  zij	  zich	  kunnen	  sluiten	  rond	  mensen	  die	  je	  liefhebt
	   	   en	  zich	  openen	  om	  te	  geven.

	   	   Ik	  zegen	  je	  voeten,
	   	   om	  je	  weg	  te	  kunnen	  gaan
	   	   in	  vrede,	  en	  met	  compassie	  voor	  deze	  wereld.	  

	   	   ‘Van	  uw	  liefde,	  HEER,	  wil	  ik	  eeuwig	  zingen,
	   	   van	  uw	  trouw	  getuigen,	  geslacht	  na	  geslacht.’	  Ps	  89,	  vs	  2

aansteken	  van	  de	  doopkaarsen

de	  gemeente	  gaat	  staan

vraag	  aan	  de	  gemeente:
vg.	   Samen	  vieren	  wij	  ons	  geloof.	  Wilt	  u	  gemeente,	  en	  iedereen	  die	  
	   vandaag	  in	  onze	  kring	  is	  opgenomen,	  in	  die	  verbondenheid	  
	   Grietje	  	  opnemen	  opnemen	  in	  de	  geloofsgemeenschap,	  
	   en	  ruimte	  maken	  voor	  wat	  zij	  	  en	  haar	  ouders	  nodig	  hebben	  om	  
	   geloof	  te	  leven	  en	  te	  leren.	  
	   Wat	  is	  daarop	  uw	  antwoord?
allen:	   Ja,	  van	  harte

We	  gaan	  zitten

De	  naam	  van	  Grietje	  wordt	  bevestigd	  aan	  het	  ‘doopboompje’

Lied	  354	  van	  CD:	  ‘Jouw	  leven	  staat	  aan	  het	  begin’

1.	   Jouw	  leven	  staat	  aan	  het	  begin
	   het	  heeft	  nog	  geen	  herinnering,
	   het	  is	  zo	  weerloos	  en	  zo	  klein,
	   je	  weet	  nog	  niet	  hoe	  het	  zal	  zijn.
	   Refrein:	  	  O	  Heer,	  bevestig	  ons	  bestaan,
	   	   	  	  Noem	  ons	  bij	  onze	  naam.

2.	   Jij	  weet	  nog	  niet	  wat	  leven	  is,
	   wat	  liefde	  is	  en	  wat	  gemis.
	   Jij	  weet	  nog	  niet	  van	  nee	  en	  ja,
	   van	  ondergang	  en	  Gloria.	  Refrein
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3.	   Je	  huilt	  nog	  van	  verwondering,
	   maar	  jij	  hoort	  hier,	  in	  onze	  kring.
	   Het	  water	  wacht,	  die	  diepe	  zee
	   geeft	  jou	  een	  taal,	  een	  teken	  mee.	  Refrein

4.	   Dat	  teken	  is	  een	  heilgeheim:
	   God	  wil	  met	  jou	  verbonden	  zijn.
	   Hij	  is	  nabij	  waar	  jij	  ook	  bent,
	   omdat	  Hij	  je	  bij	  name	  kent.	  Refrein

5.	   Zo	  komt	  jouw	  leven	  aan	  het	  licht,
	   zo	  krijgt	  het	  zin,	  zo	  krijgt	  het	  zicht.
	   Gods	  adem	  heeft	  jou	  aangeraakt
	   en	  jou	  tot	  bondgenoot	  gemaakt.	  Refrein	  

uit	  de	  bijbel,	  naar	  Psalm	  86,	  door	  Karel	  Eykman

	   	   Naar	  zijn	  beeld	  en	  gelijkenis?
	   	   Heer,	  wij	  zijn	  toch	  naar	  uw	  beeld	  geschapen?
	   	   En	  u	  bent	  goed	  en	  liefdevol
	   	   genadig	  en	  waarachtig
	   	   trouw	  en	  geduldig.
	   	   Ja,	  op	  zo’n	  manier	  willen	  we	  
	   	   allemaal	  wel	  op	  u	  lijken
	   	   zo	  volmaakt,	  naar	  uw	  beeld	  geschapen.
	   	   Maar	  wat	  mij	  aangaat
	   	   lijk	  ik	  beslist	  niet	  op	  u.
	   	   Op	  dit	  moment	  ben	  ik	  moedeloos
	   	   doodop	  en	  doorgedraaid
	   	   uitgeput	  en	  aangeslagen.
	   	   Ben	  ik	  nog	  naar	  uw	  beeld	  geschapen?
	   	   Ik	  zou	  dan	  goed	  en	  liefdevol	  moeten	  zijn
	   	   genadig	  en	  waarachtig
	   	   trouw	  en	  geduldig.
	   	   Heer,	  leer	  mij	  weer	  proberen	  op	  u	  te	  lijken
	   	   ongeveer	  naar	  uw	  beeld	  geschapen
	   	   al	  valt	  dat	  niet	  altijd	  mee.

overweging

muziek	  
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Gebeden
‘Onze	  Vader’

Meeleven	  

Slotlied	  416	  van	  CD:	  ‘Ga	  met	  God’

1.	   Ga	  met	  God	  en	  Hij	  zal	  met	  je	  zijn,
	   jou	  nabij	  op	  al	  je	  wegen
	   met	  zijn	  raad	  en	  troost	  en	  zegen.
	   Ga	  met	  God	  en	  Hij	  zal	  met	  je	  zijn.

2.	   Ga	  met	  God	  en	  Hij	  zal	  met	  je	  zijn:
	   bij	  gevaar	  in	  bange	  tijden,
	   over	  jou	  zijn	  vleugels	  spreiden.
	   Ga	  met	  God	  en	  Hij	  zal	  met	  je	  zijn.

3.	   Ga	  met	  God	  en	  Hij	  zal	  met	  je	  zijn:
	   in	  zijn	  liefde	  je	  bewaren,
	   in	  de	  dood	  je	  leven	  sparen.
	   Ga	  met	  God	  en	  Hij	  zal	  met	  je	  zijn.

4.	   Ga	  met	  God	  en	  Hij	  zal	  met	  je	  zijn,
	   tot	  wij	  weer	  elkaar	  ontmoeten,
	   in	  zijn	  naam	  elkaar	  begroeten,
	   Ga	  met	  God	  en	  Hij	  zal	  met	  je	  zijn.

Wegzending	  en	  Zegen

muziek	  

Tijdens	  de	  muziek	  verlaten	  wij	  de	  kerk
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